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INTRODUCTIE

Het eerste nummer van ons nieuwe
verenigingsjaar 2020-2021. En alleen digitaal.
We gaan een nieuwe fase in van onze
communicatie.

Van de vier nummers die verschijnen dit jaar
worden er twee gedrukt. De andere twee
verschijnen digitaal. Zo proberen we meer
duurzamer om te gaan met onze publicaties.

In dit nummer aandacht voor de lokale
verenigingen onder andere Aan de Regge en
Oost-Twente.

Peter Korver, voorganger in Hilversum en
Naarden/Bussum, reflecteert op zijn komende
emeritaat.

Twee mooie recensies van boeken door

Wies Houweling en Aries van Meeteren.

Wies heeft het boek Religie herzien over de
polarisatie tussen religieus en seculier denken
gelezen en besproken.

Aries bespreekt het prachtige prentenboek
De Jongen, de mol, de vos en het paard.

Helaas is er geen rubriek

Inspiratie & Ontmoeting

vanwege de maatregelen tegen Covid-19.
Actuele activiteiten in de lokale verenigingen
zijn te vinden via de website
www.vrijzinnigen.nl.

De drie vragen ... zijn beantwoord door

Joke Ubbink uit Hilversum.

Het Vrijzinnig Platform sluit de rijen.

Wies Houweling en Elsbeth Goettsch
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UIT DE AFDELINGEN

Nieuwe plannen

e

Zelfs in deze Corona tijd zijn er nieuwe
interessante plannen die verenigingen
maken voor hun toekomst.

Soms in het verlengde van wat ze toch al deden,
soms iets heel nieuws. Een vereniging in het
midden van het land heeft net als veel andere
vereniging moeite met het vinden van nieuwe
bestuursleden. In een nota over de toekomst
draagt de werkgroep in deze afdeling vier
alternatieven aan: doormodderen, slapend,
overdracht of opheffen.

Doormodderen en slapend gaan, d.w.z. maar
enkele activiteiten per jaar organiseren en
verder afwachten, zijn afgewezen.

Over blijft een poging tot een overdracht naar
een stichting die het werk wil voortzetten.

Dit moet een drie sporen beleid zijn:

= Het merk van het gebouw en de afdeling
beter uitwerken en uitdragen

> Het gebouw een make-over geven

= De organisatie krijgt een make-over. Herzien
van de bestuursprofielen, maken van een
vrijwilligers beleid en o.a. toewerken naar
een houdbaar verdien model.

Een ambitieus plan. Herkent u zich hierin?
Op het bureau weten we over welke afdeling
dit gaat.

Aan de Regge en Oost-Twente

Vorig jaar hadden we een gesprek met de
afdelingen Aan de Regge en Oost-Twente.

De beide afdelingen wilden praten over de
mogelijkheden van samenwerking. Want zoals
bij meer afdelingen is het vinden van
bestuursleden een behoorlijk probleem aan het
worden. We hebben tips aangereikt en daarmee
zijn de beide besturen aan de slag gegaan.

Deze week kwam het mooie nieuws binnen dat
beide afdelingen een modus hebben gevonden
om samen te werken zonder de eigen
autonomie en identiteit op te moeten geven.
De ledenvergaderingen zijn akkoord gegaan met
een bestuur voor beide afdelingen.

Daarnaast wordt er een gezamenlijk blad
uitgegeven en worden er jaarlijks gezamenlijke
vieringen gehouden met Pasen,
herdenkingszondag en eerste Kerstdag.

Wies Houweling en Elsbeth Goettsch
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VOORGANGER

ds. Peter Korver

,Is het waar dat je binnenkort met emiraat gaat?' zo is mij in de afgelopen weken meer dan eens
gevraagd. Nee. Ik heb geen plannen om af te reizen naar Quatar of Abu Dhabi. Het woord
emeritaat is dan ook niet meer zo bekend of gangbaar als dat het ooit was. Ja, half november
gaat dus dat laatste in. Het is een chique woord dat gewoon betekent dat je met pensioen gaat.
Bij hoogleraren, rechters, burgemeesters en de dragers van een 'geestelijk ambt', zoals
predikanten, geldt dan dat je emeritus bent. Dat betekent letterlijk dat je 'uitgediend' bent en
ook wordt wel gezegd dat je dan 'rustend' bent.
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VOORGANGER

Lange tijd was ik erop ingesteld dat met mijn
67° verjaardag het moment daar zou zijn. Maar
vorig jaar zomer, toen minister Koolmees
verrassend een pensioenakkoord kon sluiten
met werkgevers- en werknemersorganisaties,
kwam het emeritaat ineens acht maanden
eerder dan gedacht. Ben ik eraan toe? Nou
nee. Ik voel mij niet uitgediend en van het
woord 'rustend' raak ik eerlijk gezegd
'verontrust'. Zesenveertig jaar ben ik inmiddels
in het arbeidsproces opgenomen, eerst als
leraar bij het voortgezet onderwijs. Later
mocht ik het werk voor de klas met jonge
mensen gaan combineren met het voorganger
schap bij de NPB. Twintig jaar geleden viel het
onderwijs aan pubers weg en moest de
'Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd.
Naarden-Bussum', zoals de afdeling inmiddels
heette, mij gaan delen met De Kapel, de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum,
waar ik beroepen werd als remonstrants
predikant.

Het werk vind ik nog net zo leuk en inspirerend
als toen en ik kan dus niet zeggen dat ik ernaar
uitzie om te gaan stoppen. De kerkorde van de

remonstranten is echter onverbiddelijk. Wordt
de AOW-leeftijd bereikt, dan gaat je emeritaat
in en eindigt automatisch je Opdracht van
Overeenkomst. In Hilversum zal per 1 januari
een opvolger bevestigd worden. Ik ben er dan
precies twintig jaar geweest. Hoe mooi voor
mij dat het in de Majellakapel, de Vrijzinnigen
Naarden-Bussum, anders zal gaan.
Niettegenstaande het feit dat ik daar al
onbehoorlijk lang de herdersstaf zwaai, n.l. 29
jaar, is mij een nieuwe overeenkomst
aangeboden. Is dat ook mooi voor de
afdeling? Misschien. Maar veel alternatieven
zijn er niet. De aanstelling wordt
noodgedwongen teruggebracht naar een
zodanig kleine omvang dat je er geen ervaren
en ambitieuze predikant mee trekt.

Maar ik houd een positieve blik. Toen ik
zesendertig jaar geleden aantrad als jong
voorganger stond de kerk en ook zeker die
kleine NPB er niet goed voor. De kerken liepen
leeg, zoals dat toen al heette. Hoe anders is
dat echter nu. De kerken zitten vol. Je moet je
van tevoren aanmelden als je verzekerd wilt
zijn van een plaatsje...
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VRUJZINNIG GEDACHTEGOED

Religie herzien,

Voorbij het wij-zij-denken
van seculier versus religieus
door Jonas Slaats

Het doel van het boek is om het gesprek in de
samenleving over religie uit de polarisering te
halen. Vaak schetst men de seculieren als
'goede’' en 'lichte' tegenover het religieuze als
'kwade' en 'duistere'. Ook plaatst het
christenen tegenover atheisten, westers versus
islamitisch, seculier tegenover religieus.
Kortom, er worden in het gesprek over religie
mensentegen elkaar opgezet. Religie wordt in
een keurslijf gezet. We zijn al lang bevrijd van
de kerkelijke bindende structuren. Mensen
moeten de ruimte krijgen zelf vorm te geven
aan de religieuze kant van hun leven. Ons
spreken over religie is gepolariseerd. In onze
samenleving zijn religies slecht en het seculiere
denken en leven goed. Dat dit onderscheid niet
zo eenvoudig is, laat Slaats op overtuigende
wijze zien in zijn boek.

Veel hangt af van de definitie van religie. Daar
hebben vele godsdienstwetenschappers iets
over gezegd.Slaats doet het voor mij heel
aansprekend, doordat hij verschillende religies
vergelijkt met verschillende talen. 'Religies zijn
talen die betekenis geven. Het zijn de talen die
ervoor zorgen dat mensen met elkaar kunnen
communiceren over de redenen waarom ze
sommige feiten en gebeurtenissen belangrijker
vinden dan anderen. Het zijn de talen die het
mogelijk maken om via symbolen, rituelen en
mythologieén uitdrukking te geven aan diepere
waarheden waarvan men vermoedt dat ze
achter de feiten schuilen, maar die men niet
altijd letterlijk kan omschrijven.' (180) Niet
alles gaat op, maar er zijn prachtige parallellen:
mensen kunnen verschillende talen spreken, er
bestaan altijd taalpuristen, taalvernieuwers, er
zijn leenwoorden etc. Aan het einde kan hij

herzien

Voorbij
denken van
seculier versus
religieus

niet anders concluderen dan dat het seculiere
ook een taal is.

Dit doet hij door 7 mythes over religies te
ontrafelen en historische en inhoudelijk tegen
het licht te houden. Mythes zoals 'Religies
worden bepaald door een reeks dogmatische
geloofsovertuigingen en vastomlijnde
gedragsregels waar de gelovige zich aan moet
houden'en 'Spiritualiteit en mystiek
contrasteren met religie'. En Wetenschap en
religie staan op gespannen voet met elkaar.

Slaats is godsdienstwetenschapper zoals veel
belangrijke vrouwen en mannen van de
vrijzinnigheid dat ook waren. Annie Zernike
promoveerde op vergelijkende
godsdienstwetenschappen. Het was het enige
vak in de theologie waarin je beschouwend
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VRUJZINNIG GEDACHTEGOED

kon schrijven over het fenomeen religie in de
begin dagen van de vrijzinnigheid.

De laatste mythe die hij ontkracht is 'Een
seculiere samenleving is helemaal anders (en
veel beter) dan een religieuze samenleving.'
Hij laat zien dat de termen seculier en
religieus eerder termen zijn voor westers en
niet-westers. In de dagelijkse realiteit is het
vaak zo dat mensen in het westen zichzelf als
seculier beschouwen en de rest van de wereld
als niet seculier, maar religieus. Ideologieén
vallen volgens hem in dat denken niet onder
het religieuze, maar onder het seculiere. Hij
neemt als voorbeeld het Marxisme en het
Nazisme, beide met beroemde stichters,
heilige boeken, volgelingen, rituelen en het
idee van een betere wereld.

In amper 180 pagina's schetst hij een
heel duidelijk portret van het huidige
gepolariseerde gesprek over religie en
biedt een uitweg. Het boek zet alles
weer netjes op een rijtje. Misschien

De jongen, de mol, de vos

en het paard
door Charlie Mackesy

Ik heb zelden zo'n lief, hartverwarmend,
troostrijk en tot nadenkend stemmend boekje
gelezen als 'De jongen, de mol, de vos en het
paard'. Het prentenboek doet een beetje
denken aan 'De Tao van Poeh', een
sympathiek kijkboek rond Winnie de Poeh, 'de
beer met maar een klein beetje verstand'.
Ook in 'De jongen, de mol, de vos en het
paard' ontmoeten we schattige beestjes en
een minstens zo schattig jongetje.

Tekenplezier

De maker van al het moois is Charlie Mackesy.
Zijn tekenplezier spat van alle bladzijden.
Maar, net als bij Poeh, zit het geheim in de
combinatie van de tekeningen en de
eenvoudige maar o zo troostrijke wijsheden
die bijna steeds je hart raken. Wat ook

voor velen niets nieuws, maar het is
toch fijn om argumenten te hebben.
Voor vrijzinnigen is het niet fijn bij
religieuzen ingedeeld te worden.

Hij geeft overigens de
unitarianuniversalists als voorbeeld
van een gemeenschap op de grens
van seculier en religieus. (P161)

Wies Houweling

Voor een biografie Jonas Slaats
http.//www.jonasslaats.net/bio.
Hij is filosoof, antropoloog en
theoloog.

Geworteld in het christendom,
maar nieuwsgierig op zoek.

'Wat i§ jcuw'
beste enkdekking A

Dat wie ik ber, Henoey is,
26 de jengen.
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VRUJZINNIG GEDACHTEGOED

bijdraagt is de prachtige vertaling van Arthur
Japin.

Het boek heeft een eenvoudige verhaallijn,
maar Mackesy schrijft in het begin van het
boek dat je op elke pagina in het boek kunt
duiken. “Zelf begin ik meestal in het midden.”
Op pagina 1 ontmoet een wat eenzaam
jongetje een mol die gek is op taartjes. “Ik ben
zo klein”, zegt de mol. “Ja”, zegt de jongen,
“maar je maakt een groot verschil.”

Samen redden ze een vos die daarna de mol
weer redt en ze ontmoeten een paard met
een geheim. De mol en het paard strooien
met wijsheden, maar nergens wordt het
zwaar. Aan de binnenzijde van de kaft staat
bladmuziek van de 'Soldatenmars' van Robert
Schumann en dat geeft de toon in het boek
prima aan: 'Livelyand in strict time', staat
boven de notenbalken.

Maar hoe luchtig ook de toon, er staan
prachtige uitspraken in. Neem zo'n zin als:
“Stel je toch voor hoe wij zouden zijn als we
minder bang waren.” Of: “Niks doen met
vrienden is nooit zomaar niks doen, he?”

Binnenkomen

Nog zo'n zinnetje dat kan binnenkomen:
“'Soms', zegt het paard, 'is alleen al opstaan
en doorgaan moedig en geweldig."” Of: “'Wat
is het moedigste dat je ooit hebt gezegd?',
vraagt de jongen aan het paard. 'Help’,
antwoordt het paard.”

Ik kan blijven citeren uit het boekje. De vos
praat weinig, maar iedereen vindt het heerlijk

om hem erbij te hebben. “'Eerlijk gezegd', zegt
de vos, 'heb ik vaak het gevoel dat ik niets
interessants heb te vertellen.' 'lets eerlijk
zeggen is altijd interessant’, zegt het paard.”

“'\We hebben allemaal een reden nodig om
door te gaan', zegt het paard. 'Wat is de
jouwe?' Jullie drieén', zegt de vos.
'Thuiskomen', zegt de jongen. 'Taartjes’, zegt de
mol.” Gaandeweg ontdekt de jongen van alles
over zichzelf en over thuis. “Thuis is niet altijd
een plek, he?”

En zo maakt het jongetje met zijn drie nieuwe
vrienden een tocht door weer en wind, een reis
door de wildernis, wat in het boek een beeld is
voor het leven zelf. “"We hebben nog zo ver te
gaan', zucht de jongen. 'Ja, maar kijk eens hoe
ver we zijn gekomen', zegt het paard.”

Het boekje van Mackesy is vorig jaar
verschenen en dit jaar in het Nederlands
vertaald. Ik heb de achtste druk, wat al
aangeeft dat het boek een snaar heeft geraakt.
Mijn ervaring is dat het het best tot zijn recht
komt met een paar plaatjes per keer. Duik
onder in de prenten en glimlach om de teksten,
zoals deze — vooruit nog eentje dan: “lk vraag
me af of er ook een school is waar je kunt
afleren.”

Aries van Meeteren

lllustraties met toestemming overgenomen uit:
De jongen, de mol, de vos en het paard —
Charlie Mackesy/Arthur Japin,

Kok Boekencentrum Uitgevers 2020.
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vinr Diederik von Meyenfeldt/Paul Thorissen/
Johan de Wit/Jaap Groenhof /Harry Rijken

Allereerst een felicitatie aan Ineke Jacobsen
Jensen, onze oud landelijk voorzitter. Zij werd
op 6 september 2020 in een klein gezelschap
geridderd in de orde van Oranje Nassau door
de burgemeester van Bloemendaal. Het was
een complete verrassing voor Ineke dat zij
vanwege haar vele vrijwilligers- en
bestuurswerk een lintje kreeg. De Kapel in
Bloemendaal, Ineke's eigen afdeling, had er
een mooi feestje van gemaakt.

Het bestuur heeft de laatste hand gelegd aan
de statuten en als het goed is zijn die bij u in
uw mailbox beland. De voorzitter en
algemeen secretaris doen een belronde met
alle afdelingen om het vervolg traject te
bespreken. Ze liggen er nu, maar ze moeten
nog wel goedgekeurd worden.

En dus ligt het nu voor bij de afdelingen om te
bespreken met de leden. Daarbij is het
belangrijk dat ieder lid zijn keuze maakt de
statuten en algemeen reglement goed of af te

keuren en zijn keuze mee te geven aan
diegene die hem/haar vertegenwoordigt op
de AV die in maart/april 2021 zal worden
gehouden. De notaris zal die volmachten
meenemen in de telling of de nieuwe statuten
en algemeen reglement worden goedgekeurd.

Daarnaast besteedt het bestuur veel tijd aan
het wel en wee van de afdelingen. Ook de
communicatie met bureau Webmastery is
geévalueerd. De cijfers van de bezoekers op
de website en de groei in het aantal
activiteiten op social media is goed, maar het
kan nog beter. We bereiken via de website en
de social media meer dan 1500 mensen per
maand. De meeste groei is te verwachten bij
Instagram, daar bereiken we meer jongere
mensen dan via Facebook. Het luistert nauw,
welke boodschap via Facebook, welke via
Instagram en hoe je dat het beste verpakt met
welk plaatje via LinkedIn. Overal zijn we
aanwezig, niet opdringerig, maar met onze
boodschap van de betekenis van vrijzinnig zijn
in deze tijd. Althans dat is de bedoeling. We
verheugen ons op de grotere projecten die
het komend jaar op stapel staan. Mooie goede
en inhoudelijke bijdragen zijn heel erg nodig.
Het netwerk voor verspreiding ligt er, het is
soms meer zoeken naar goede berichten.

OKTOBER 2020



VRIJZINNIGE IDENTITEIT

ICUU

Oktober 2020 zouden vrijzinnigen overal uit
de wereld naar Montreal trekken. In
Nederland stonden Klaas Douwes, voorganger
in Apeldoorn, en Eva Kortekaas, algemeen lid
en studente aan de OVP, in de startblokken.
Helaas gaat het niet door. De meeste energie
in deze bijeenkomsten zit in de ontmoeting en
de gesprekken. Dat kan zoom nooit
overnemen. Het bestuur van de ICUU onder
leiding van Inga Brandes, uit Duitsland en de
algemeen secretaris, Sara Asscher, uit de VS
organiseerden wel een aantal zoom
bijeenkomsten rond dezelfde tijd.

Het belangrijkste onderwerp is de fusie tussen
de ICUU en de Unitarian Universalist Partner
Church Council. Dat is voor ons een wat-ver-

van-ons-bedshow. Het gaat om het samengaan
tussen twee Amerikaanse organisaties waarbij
de Unitarian Universalist Association (UUA) in
de VS de grootste stakeholder is. We weten niet
hoeveel er gaat veranderen, dat zal ons in de
gesprekken duidelijk worden.

Je zou denken dat internationaal werk door de
vele zoom mogelijkheden makkelijker en
opener wordt. De UUA heeft in juni een grote
online conferentie gehouden met meer dan
5000 deelnemers, met onder de sprekers o.a.
Naomi Klein. Deze toespraak is nog te
beluisteren/bekijken via de website van de
UUA.

Wies Houweling

https://vimeo.com/showcase/7462757/video/433421388.

Er staan vele interessante zaken op deze website. Ook om ideeén voor onze vereniging te
bekijken. Helaas dus geen inspirerende verhalen uit Montreal, maar wie weet volgend jaar weer

of via zoom!
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Het einde van de Covid-19 crisis is nog niet in

zicht. De maatregelen zijn weer aangescherpt.

Het is stil op het landelijk bureau, we werken
meestal thuis, er zijn geen
keukentafelgesprekken meer en ook andere
overleggen vinden niet meer fysiek plaats.
Voor de afdelingen wordt het steeds lastiger
om bij elkaar te komen door de eisen die aan
de veiligheid worden gesteld. Dat valt zwaar
maar we proberen waar mogelijk te helpen.
Het jubileumfeest is helaas afgelast. We gaan
nu de afdelingen 'bezoeken' via zoom.

Een ding wat wij kunnen doen, is u
bijvoorbeeld, te helpen met het organiseren
van zoom bijeenkomsten. De landelijke

vereniging heeft een abonnement en kan u op
weg helpen voorgebruik in uw afdeling. Of u
nou een bestuursvergadering, een thema
bijeenkomst of een ledenvergadering wilt
organiseren in Zoom, wij helpen u om dit te
realiseren. U kunt bellen of mailen met het
bureau.

De concept statuten en algemeen reglement
zijn verstuurd aan de afdelingen en algemene
leden. Nu kunnen de concepten met de leden
worden besproken zodat in maart/april een
besluit kan worden genomen door de
Algemene Vergadering. Wilt u de concepten
ontvangen, laat het ons weten dan sturen wij
u die toe.

OKTOBER 2020

n



VRIJZINNIGE GESCHIEDENIS

VRIJZINNIGEN

-

Wat een teleurstelling voor ons allemaal. De
150-jarig geplande feestdag moest voor een
tweede keer worden afgezegd. De Ernst Sillem
Hoeve had er alles aangedaan om ons te
ontvangen. Aparte zalen met een video
verbinding met de grote zaal. Maar toch. Om
nu met zijn allen op een stoel te moeten zitten
waar je niet vanaf mag, leek ons geen
verbindend feestmoment.

Erg jammer ook voor het mooie programma
dat we bedacht hadden als commissie. De
commissie bestond uit Feiko Prins, Johan de
Wit, Wies Houweling en Elsbeth Goettsch.

Na een kort openingswoord door Diederik von
Meyenfeldt, onze landelijk voorzitter, zou
Feiko Prins het dag voorzitterschap op zich
nemen. Muzikaal zouden Hjalmar Rosing en
Richard van de Keur het feest omlijsten.

Ineke Adriaansz en Johan de Wit zouden een
inspirerende opening verzorgen.

Daarna verheugde Wies Houweling zich om
haar lezing te houden over de toekomst van
de vrijzinnigheid. Deze houdt u tegoed in
betere tijden.

NEDERLAND

150

We hebben een filmpje gemaakt waarin leden
van de vereniging vertelden wat vrijzinnigheid
voor hen betekent. De opnames voor het
filmpje zijn gemaakt tijdens de AV in Zeist in
2019.

Na een gezellige lunch waren de workshops
aan de beurt. Ivo de Jong zou met Leo
Blokhuis de invloed van popmuziek op religie
bespreken.

Klaas van Egmond zou ingaan op zijn nieuwe
boek Homo Universalis, moreel kompas voor
een nieuwe Europese renaissance.

Het Vrijzinnig Platform had de Mensenbieb
ingeschakeld om het onderwerp Diversiteit,
leven met verschillen onder de aandacht te
brengen.

Helene Westerik en Nicoline Swen zouden
komen vertellen over hun initiatief De Gele
Bus. De gele bus verzorgt inspirerende
filmpjes maar kan ook gebruikt worden om
met elkaar in gesprek te gaan.

En Johan de Wit wilde graag met u in gesprek
over zijn essay ' Christelijke theologie en
vrijzinnigheid: een ongemakkelijk
verstandshuwelijk'.

12
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VRIJZINNIGE GESCHIEDENIS

Als klap op de vuurpijl zouden Maartje&Kine Gelukkig hebben zij het opgenomen.
enkele liedjes laten horen, waarvan een We hopen Maartje&Kine nog een keer uit te
speciaal voor de vereniging is geschreven. nodigen voor een live optreden.

We gaan deze maanden proberen langs te gaan bij de afdelingen met de kleinigheidjes die
we hebben laten maken voor het feest. Helaas moet dat eerst via zoom omdat fysiek
bezoeken er nu niet mogelijk is.
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DRIE VRAGEN AAN

Hoe ben je betrokken geraakt bij
Vrijzinnigen Nederland?

In de jaren negentig gingen mijn man en ik af
en toe naar de kerk in Hilversum, toen nog
hervormd of gereformeerd. We vonden daar
vaak weinig voldoening of inspiratie. Een kerk
in de buurt was van de NPB, iets wat ons
weinig zei maar waar wel bekenden van ons
heen gingen. Na enige bezoeken beviel het
ons zo goed dat we wisselden van
lidmaatschap en lid werden van de NPB/VH.
zoals die in Hilversum heette. Al snel werd ik
vrijwilliger om mee te doen met het maken
van een programma. De samenwerking met
de Remonstranten was in volle gang, ook een
groepering die me vreemd was. Maar de sfeer
die er heerste bij beide sprak me zo aan dat ik
graag bij de verschillende activiteiten
betrokken wilde blijven. Tot op heden.

secretaris in Hilversum

Waarom moeten volgens jou mensen
lid/vriend worden?

Omdat hierdoor gemeenschapsgevoel,
vriendschap en verdieping kunnen ontstaan.
ledereen kan altijd onze bijeenkomsten
bijwonen en dat gebeurt gelukkig ook.
Regelmatig leidt dat tot Vriend worden van de
Kapel, zoals we onze
samenwerkingsgemeente nu noemen. Men
voelt zich dan al wat meer thuis bij een lezing
of gespreksgroep en gaat ook meer meedoen.
Gelukkig zijn er ook mensen die graag lid
worden en soms belijdenis doen. Het met
elkaar allerlei levensvragen bespreken geeft
veel voldoening.

Wat inspireert jou?

Binnen de Kapelgemeente inspireert mij de
veelzijdigheid van opvattingen en bronnen
waaruit geput wordt. Vanuit een christelijke
oriéntatie wil ik graag zien hoe we in deze
huidige tijd onze mening en houding kunnen
bepalen. En waar we positiviteit uit kunnen
halen. Dat zie ik bij de Vrijzinnigen gebeuren.
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VRUJZINNIG PLATFORM

Verbondenheid

Als we kijken waar we de laatste tijd mee
geconfronteerd worden komt dat onderwerp
op allerlei manieren terug: doordat we
afstand moeten houden in verband met de
corona-risico's merken we hoe belangrijk
verbonden zijn met elkaar voor ons is. We
missen het spontane contact, de knuffel die
we elkaar soms gewend waren te geven, en
het gezellig samen koffie drinken na een
bijeenkomst. In het missen ontdekken we
hoeveel dat voor ons betekent.

Enin een heel ander kader: het bewustzijn
groeit dat we ons vaak minder
vanzelfsprekend verbonden voelen met onze
medemensen met een andere culturele
achtergrond of huidskleur dan wenselijk is.

In Zuid-Afrika leven veel stammen vanuit de
filosofie die Ubuntu wordt genoemd. De basis
van die filosofie is respect: voor jezelf en voor
anderen. Maar ook het zien van het grotere
geheel, de andere kant van het verhaal. En het
weten dat je met alles en iedereen verbonden

Vrijzinnig
Platform

bent, in de natuur, in de kosmos en met elkaar.
Ubuntu gaat ook om elkaar proberen te vinden
terwijl je je bewust bent van de onderlinge
verschillen. Ik mag zijn wie ik ben en jij mag zijn
wie jij bent..

Ubuntu gaat over ruimte, in de eerste plaats
voor jezelf en vanuit dat besef evenveel ruimte
voor de ander die ook zichzelf mag zijn. En over
echte ontmoeting, eerst met jezelf en daarna
met de ander.

Meer hierover lezen? Kijk o.a. op
https://www.debronnenvanhetleven.nl/essays/Ubuntu.pdf
voor een boeiend werkstuk over Ubuntu.

En wat betreft Diversiteit, het thema van het
Vrijzinnig Platform: u kunt binnenkort het
Magazine tegemoet zien met artikelen uit
verschillende invalshoeken bij dit veelkleurige
thema.

Etje Verhagen, Feiko Prins, Joost Ruitenberg,
Diet Bredenoord en Lia Hol
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En ook nu weer hebben we een selectie gemaakt van het aanbod in boeken en films die in de
afdelingen worden aangeboden.

Films

Kapsalon Romy
Sorry We Missed You
Nirgendwo in Afrika
Mi Vida

Hors Normes
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Boeken
Leef het leven dat je bent / Nic Higham
Zwarte schuur / Oek de Jong

De man in de rode mantel / Julian Barnes
Allerzielen |/ Cees Nooteboom

De bekeerlinge / Stefan Hertmans

LEEF HET
LEVEN DAT §
JE BENT

Nic Higham




