
  LITURGIE 

  Vrijzinnigen Hattem, 2 april 2023   
 

  Niet door kracht, noch door geweld, 
  maar door mijn Geest (Zach. 4: 6) 

   de bijzondere weg van Jezus van Nazareth 
    en de vraagtekens daarbij van Heinrich Böll  

 
 

   Voorganger: Jelmer Koornstra 
    Organist: Jan van Garderen   

  Lezingen: Pia Valk 

 Begroeting en mededelingen 

        De grote kaars wordt aangestoken, teken van het Licht waarin wij 
        onze weg mogen gaan 
 
        We zijn stil om tot onszelf te komen en tot God 
 
        We zingen het lied dat vanmorgen de toon zet: lied 607: 1 en 3 

 Gij zijt voorbij gegaan,  

    een steekvlam in de nacht.  
    De vonken van uw naam  

    zijn ogen in ons hart.  
    In flarden hangt uw woord  

    om onze wereld heen,  
    wij leven in U voort,  

    wij zijn met U bekleed.   

 
      Gij zijt voorbijgegaan,  

    een vreemd bekend gezicht,  
    een stuk van ons bestaan,  

    een vriend, een spoor van licht.  

    Uw licht is in mijn bloed,  
    mijn lichaam is uw dag,  

    ik hoop U tegemoet  
    zolang ik leven mag. 

 
  Woorden om mee te beginnen 
 
       We zingen aansluitend  ter beaming van deze geloofsbelijdenis 
   vooraf (mel. lied 321) 
      Niet als een magische kracht, 
     niet op de wijze der goden 

      baant onze God zich zijn weg, 

      niet als een ark van triomf. 
 

      Maar als een voetspoor vooruit 
      altijd op weg naar bedreigden, 

      zwervend om vrede en recht, 

     sprekend een ander geluid.* 
 

      Niet als de Heer van hierna, 
      niet als de Man van hierboven 

      wil onze God zijn geëerd, 
      niet als een hoofdstuk apart. 



      Maar als een mens onder ons, 
      speurend naar hoop voor de minsten, 

      iemand die doet wat hij zegt, 
      die liefde is metterdaad. 

 

   Woorden van inkeer 
 
   We zingen het lied van de andere Weg van Jezus 
   (mel.: Geen wiegje als rustplaats) 

   
       We zingen een liedje, een lied over hem  

       die liefhad met handen, met ogen en stem. 

       Die ooit werd geboren in een donkere grot, 
       maar later als licht werd, de glimlach van God. 

 
       We zingen een liedje, een liedje zo blij, 

       want hij hielp de mensen en maakte hen vrij.  

       Hij sprak en hij leefde wat goed was en recht, 
       en heeft zo aan ieder Gods hart uitgelegd.  

 
       Wij zingen een liedje, een liedje zo fijn, 

       dat Jezus het voorbeeld voor ieder zal zijn;   
       dat eens alle mensen zijn weg zullen gaan, 

       de aarde een tuin wordt, een feest het bestaan. 

 
 Een verhaal bij het thema uit de wereld van alledag: fabel van Aesopus 

  
 Op een dag zei de wind tegen de zon: `Ik ben sterker dan jij.' En hij 

 blies zichzelf op van trots. `Ik heb geen kracht nodig', zei de zon. 

 `Vriendelijkheid wint het van sterk-zijn.' `Laten we dat eens 
 uitproberen', stelde de wind voor. `Kijk! Daar loopt een meisje op de 

 weg. We gaan een wedstrijd doen. Wie haar jas kan uittrekken is de 
 winnaar.' 

 `Goed, begin jij maar', zei de zon en verdween achter een wolk. De 

 wind blies en blies... Hij probeerde de jas van de rug van het meisje 
 te blazen. Ze begon te huiveren van de koude sterke wind en knoopte 

 haar jas goed dicht. 
 De wind werd boos en blies nog harder. Het meisje werd bang en ze 

 trok haar jas nog steviger om zich heen. 
           De zon kwam achter de wolk vandaan en zag dat het meisje bibberde 

 van de kou. De zon lachte haar vriendelijk toe en gaf haar warmte.      

 Het meisje maakte haar jas weer los. Ze werd zo lekker warm van de 
 zonnestralen dat ze begon te lachen en haar jas uitdeed. Zo won de 

 zon de wedstrijd door vriendelijk te zijn en warmte te geven. 

Een kort muzikaal intermezzo door de organist 
 
 Woorden bij het thema uit het boek der boeken: Markus 11: 1-11 
 
 We staan stil bij het thema 
 
 Een moment voor bezinning (korte stilte, gevolgd door meditatief orgelspel) 

 
 We bidden om volharding in de Weg van Jezus    

 Eu so peco a Deus – BETH (zie bijlage)     
 

 Het thema wordt afgerond 
 
 We zingen staande: lied 607: 1 en 3  

 
 1.Gij zijt voorbij gegaan,  3.Gij zijt voorbijgegaan, 

  een steekvlam in de nacht.  een vreemd bekend gezicht, 

  De vonken van uw naam  een stuk van ons bestaan, 
  zijn ogen in ons hart.   een vriend, een spoor van licht. 

  In flarden hangt uw woord  Uw licht is in mijn bloed, 
  om onze wereld heen,   mijn lichaam is uw dag, 

  wij leven in U voort,   ik hoop U tegemoet  
  wij zijn met U bekleed.   zolang ik leven mag. 

 

 Woorden van uitzending en zegen 
 
 We zingen ter beaming: lied 420   

 Doven kaars 
 Collecte bij de uitgang 




