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 Begroeting en mededelingen 
 Aansteken kaars 
 Stilte 
 
 Openingslied 601: 1, 2          -we gaan staan- 
 
   Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
   voortijdig licht waarin wij staan 
   koud, één voor één, en ongeborgen, 
   licht overdek mij, vuur mij aan. 
   Dat ik niet uitval, dat wij allen 
   zo zwaar en droevig als wij zijn 
   niet uit elkaars genade vallen 
   en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
   Licht, van mijn stad de stedehouder, 
   aanhoudend licht dat overwint. 
   Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
   draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
   Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
   of ergens al de wereld daagt 
   waar mensen waardig leven mogen 
   en elk zijn naam in vrede draagt. 
  
 Bemoediging 

Verheugen wij ons dan samen, in de dienst aan de Ene 
die ons sinds mensenheugenis trouw is. 

       Mogen wij in deze dienst gestalte geven aan de hoop die in ons is, 
en aan de liefde die ons draagt. 

Als een zichtbaar teken van ons geloof 
en als een vreugdevolle bemoediging voor ons leven. 

  
 Zingen 601: 3    -we gaan zitten- 
   Alles zal zwichten en verwaaien 
   wat op het licht niet is geijkt. 
   Taal zal alleen verwoesting zaaien 
   en van ons doen geen daad beklijft. 
   Veelstemmig licht, om aan te horen 
   zolang ons hart nog slagen geeft. 
   Liefste der mensen, eerstgeboren, 
   licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
 Woorden om mee te beginnen 
 
 Zingen 274: 1, 2, 3 
   Wij komen hier ter ere van uw naam 
   rond de verhalen die geschreven staan, 
   wij schuilen weg als vogels in het riet 
                    zoekend naar warmte, naar een ander lied. 



   Ontferm u God, kyrie eleïson, 
 wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
 kom met uw vrede, uw barmhartigheid,  
 zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 
 Wij zingen samen van uw gloria, 
 dank voor het leven, dank u voor elkaar, 
 geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
 leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 
 Lezing Johannes 20: 19-29 
 
 Gedicht Willem van Toorn 
 

 Zeker een eiland zijn. Zeker de brug 
 nog weigeren zolang je kan, de dijk 

 niet denken. Buiten het bereik 
 blijven van wat daar op de grens 
 van lucht en water loert: het land 

 waar eindeloos hongerig land achter ligt. 
 

 Maar wel de steiger teren voor het veer, 
 de vaargeul openhouden, het uitzicht 
 bewaren op wat voor ieder kind weer 

 in dromen opdoemt: later ooit nog van 
 hier oversteken naar wat daar onzicht- 

 baar lokkend ligt: de overkant. 
 
 Zingen lied 824: 1, 2, 3, 4, 5 
 

 1.Vroeg ik mijn denken 3.Vroeg ik mijn handen: 
 of God wel bestond –  wat is er rondom – 
 kreeg ik tot antwoord wisten zij enkel  
 alleen een niet weten. van grijpen in leegte.  
 
 2.Vroeg ik mijn voeten  4.Vroeg ik mijn ogen, 
 zo lang al op pad –  op wacht aan hun deur –  
 wisten zij enkel   wisten zij enkel:  
 van kuilen en stenen. het licht is geweken.  
  
      5.Vroeg ik mijn oren:  
       eind’lijk gehoor –  
      weet ik verwonderd:  
      daar is Hij, hoor: spreken. 

 
 Woorden ter overweging 
 
 Muzikaal intermezzo 
  

 Slotwoorden, afsluitend met stil gebed en Onze Vader 
 
 Zingen lied 1000: 1, 2, 3, 4, 5 

  
 2.Wij zagen mensen teer en fier,     4.Wij zagen rijken diep ontdaan, 
 bloeien in steenwoestijnen.      konden zichzelf niet geven. 
 Wij zagen hoe de schepping nieuw     Wij zagen armen binnengaan 
 gloort in vrede zonder einde.     in een huis vol licht en leven. 
 Refrein        Refrein 
    

3.Wij zagen lammen op het feest,      5.Wij zagen God verloren staan, 
dansend en opgetogen.       zullen zijn kind`ren komen? 
Wij zagen hoe de hoop weer leeft      Wij zagen Gods hart opengaan:   
in de uitgedoofde ogen.      levend water, rijke stromen. 
Refrein        Refrein 

 
 Zegenbede 
 
 Doven van de kaars 
 
 Collecte bij uitgang 


