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 Welkom en aansteken van de kaars 
 
 Votum 
 
 Zingen: lied 513: 1 en 4 
 
   God heeft het eerste woord.  
    Hij heeft in den beginne  
    het licht doen overwinnen,  
    Hij spreekt nog altijd voort.   
 
    God staat aan het begin 
   en Hij komt aan het einde. 
   Zijn woord is van het zijnde, 
   oorsprong en doel en zin. 
 
 Lezing: Prediker 1 
 

 
 Zingen: lied 680: 1 en 5 
 
   Kom, Heil’ge Geest Gij vogel Gods, 
   daal neder waar gij wordt verwacht. 
   Verschijn, lichtengel, in de nacht 
   van onze geest, verward en trots. 
   
   O, heil’ge Geest, wij zijn verblijd: 
   Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
   legt zelf dit lied ons in de mond, 
   ten teken dat Gij bij ons zijt. 



 Overdenking: Alles heeft zijn tijd 
 
 Pianospel  
 
 Meditatief moment 
 
 Zingen: lied 1014: 1, 2, 3, en 4 
 
   Geef vrede door van hand tot hand, 
   je moet die schat bewaren; 
   bescherm haar als een tere vlam, 
   behoed haar voor gevaren. 
 
   Geef vrede door van hand tot hand, 
   met liefde, onze redding; 
   wees vriendelijk in woord en daad 
   bewogen om Gods schepping. 
 
   Geef vrede door van hand tot hand, 
   als brood om uit te delen; 
   kijk ieder mens met warmte aan, 
   zo kunnen breuken helen. 
 
   De sterke, zachte hand zij dank, 
   die meer dan troost kan geven; 
   als woorden stokken, spreekt de hand 
   in vriendschap, steun en zegen. 
 
 Heenzending   
 
 Doven kaars 
 
 
 
 


