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 Welkom en aansteken van de kaars 
 
 Zingen: lied 632: 1 en 2 
 
 1.Dit is de dag die de Heer heeft      2.Waren wij dood door de zonde,  

 gemaakt en gegeven.         verminkt en verloren, 
 Laat ons Hem loven en danken,        doven van harte,  

 verheugd dat wij leven.         verhard om zijn woord niet te horen. 
 Diep in de nacht                 Hij is zo groot,   

 heeft Hij verlossing gebracht,        Hij overmande de dood.  
 heeft Hij ons licht aangeheven.        Wij zijn in Jezus herboren. 

  
 Begroeting 
 
 Zingen: lied 632: 3 
   Nu zend uw Geest, als een vuur, 

  als een stem in ons midden. 
  Dat wij van harte 

  elkander verstaan en beminnen 
  en zo voortaan 

  eren uw heilige naam 
  en U in waarheid aanbidden. 

 

 Gebed van Bernardus van Clairvaux 
 Stilte 
  
 Kyrië lied 1003: 1 t/m 5 

Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene –  
stil is de straat overal.  

 

           Refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen  
als een teken van uw trouw,  

worden wij bevrijd van zorgen?  
God, kom gauw. 

 
Niemand een brood in de hand,  

mensen die enkel maar vragen  
brood voor hun knagende magen-  
niemand een brood in de hand.   

Refrein 
 Nergens meer feest in de stad,  

 mensen die overal schuilen  
 en om hun kinderen huilen-  

 nergens een feest in de stad.  



Refrein 

 Niemand een lach om de mond,  
 mensen met angst om de lippen,  

 overal ogen die schrikken-  
 niemand een lach om de mond. 

Refrein  
 Stil is de stad. Overal  

 mensen in huizen verdwenen,  
 even een luide sirene-  

 stil is de stad overal.  

Refrein  
  
 Lezing Psalm 121: 1 
   

 Zingen: lied 680: 1 en 2 
 
   Kom, Heil’ge Geest Gij vogel Gods, 
   daal neder waar gij wordt verwacht. 

   Verschijn lichtengel, in de nacht 

   van onze geest, verward en trots. 
 

   Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
   is alle denken alle doen 

   zo leeg zo woest, zo dood, als toen 
   Gij, Geest nog niet waart uitgegaan. 

    
 Lezing Johannes 14: 12 t/m 29 
 
 Zingen: lied 670: 1, 2 en 3 
 
   Kom Schepper God, o Heil'ge Geest, 
   daal in de mensenharten neer, 

   zij zijn uw schepselen geweest, 
   herschep hen in genade, Heer. 

 
   Uw naam is Trooster. Gij geleidt, 

   o goddelijk geschenk, ons voort, 

   o balsem die ons werd bereid, 
   o bron van vuur, o levend woord. 

    
   Ontsteek een licht in ons verstand 

   en maak tot liefde‿ons hart bereid, 
   geleid met milde vaste hand 

   ons zwakke vlees in zekerheid.  
  
 Verkondiging 

 Muzikale overdenking: Pachelbel Chaconne Fa Mineur 
 
 Zingen: lied 650: 1, 2, 3, 4 en 7 
 
 1.De aarde is vervuld      3.Zij daalt als vruchtbaar zaad  

  van goedertierenheid,      tot in de groeve af  
  van goddelijk geduld    omdat zij niet verlaat  

  en goddelijk beleid.    wie toeven in het graf.  
 

     2.Gods goedheid is te groot   4.Omdat zij niet vergeet 

  voor het geluk alleen,      wie godverlaten zijn:  
  zij gaat in alle nood      de wereld hemelsbreed 

  door heel het leven heen.  zal goede aarde zijn. 
   
   7.Al gij die God bemint  
    en op zijn goedheid wacht,  

    de oogst ruist in de wind  
    als psalmen in de nacht. 

  
 Gebeden 
 
 Slotlied 685: 1, 2 en 3 
 
 1.Geest van God, zo vol van liefde,   2.Als een moeder mij omhelzend, 
 vul mijn hart en ziel met jou.      een omarming dag en nacht, 

 Leid mijn leven naar het wonder,     zo voed jij me met je lichaam,   
 Geest van liefde, sterk en trouw.     vormt me door je zorg en kracht. 
 

 3.Als een vader mij beschermend,  
 breng je inzicht, harmonie  

 en je zet me op je schouders  
 zodat ik de wereld zie.  

  
 Zegenspreuk 
 
 Zingen: lied 685: 4 en 5 
 
 4.Lieve vriend, door jouw nabijheid     5.Geest van God, zo vol van liefde,  
 voel ik liefde diep in mij.          Vul mijn hart en ziel met jou.  
 Jij sterkt mij met jouw belofte,         Leid mijn leven naar het wonder, 
 vrede, troost en rust geef jij.         Geest van liefde, sterk en trouw.  

 
 Doven kaars 
 
 Collecte bij de uitgang 

 


