
 
 

 

 LITURGIE 

 Vrijzinnigen Hattem 

  

 11 juni 2023 

 

 

  

 The Joshua Tree 
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 Muziek, welkom en kaarslicht 

 

 Zingen: Lied 612: 1 en 2 (Wij komen als geroepen) 

 

 Wij komen als geroepen 
 en aan het licht gebracht. 
 Het leven te begroeten 
 heeft God ons toegedacht. 
 Wij komen als geroepen, 
 getekend met een naam, 
 van ongeweten toekomst 
 de mede-erfgenaam.  
 
 Geroepen om te leven,  

 gehouden aan zijn woord 
 van uitgesproken vrede, 
 van liefde ongehoord. 
 Herboren, uitgetogen 
 uit de toevalligheid, 
 bestemd voor de genade, 
 het donker al voorbij! 

 

 Openingswoorden 

  

 Zingen: Lied 612: 3 

 Getekend voor ons leven 
 als kind`ren van het licht, 
 gezaaid op hoop van zegen,  
 de dag als vergezicht. 
 God, breng ons zelf op adem 
 en treed in ons bestaan. 
 Bezegel onze vreugde 
 hier met uw eigen naam!  

 

 Inleiding, stilte, gebed 

 

 Zingen: Lied 326: 1, 2 en 3 (Van ver, van oudsher aangereikt) 

 

   Van ver, van oudsher aangereikt, 
   een woord dat toch niet van ons wijkt, 
   nabij en nieuw ons aangedaan, 
   weer vlees geworden, opgestaan! 
 
   Dit woord komt tot ons op de wind. 
   Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
   gehoor bij mensen, onderdak. 
   Dit woord, dat God van oudsher sprak. 



   Dit woord blijft leven in een lied. 
   Waar mensen zingen sterft het niet, 

   als adem die de harten voedt, 
   als lente die ons bloeien doet! 
 

 Lezing: Psalm 1 

 

 Zingen: Lied 326: 4, 5 en 6 

 

   Dit lied dat onze nacht verstoort 
   wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
   Het breekt zich baan in morgenlicht, 
   een nieuwe dag, een vergezicht! 
 
   Van ver, van oudsher aangezegd,  
   een naam, opnieuw op ons gelegd, 
   een woord, dat onze monden vult, 
   een lied, dat Gods gelaat onthult. 
 
   O woord, zolang ons toegedaan, 
   zet ons opnieuw tot zingen aan: 
   gezegend, hier en overal 
   die is, die was, die komen zal! 
 

 Lezing: Wijsheid 6: 12-21 

 

 Zingen: Lied ZZZ 535 (Wijsheid woont) 

 

  

  

 Lezing: Jozua 1: 1-11 

 

 Overdenking 

 

 Muziek 

 

 Gedicht: I still haven’t found what I’m looking for 

 

 Zingen: Lied 793: 1 en 2 (Bron van liefde, licht en leven) 

   Bron van liefde, licht en leven, 
   voor elkaar zijn wij gemaakt 
   door uw hand elkaar gegeven, 
   door uw vinger aangeraakt. 

   Laat ons op uw toekomst hopen, 
   gaandeweg U tegemoet; 
   dat wij samen lachend lopen 
   in uw grote bruiloftsstoet. 
 
   Bron van liefde, licht en leven, 
   zon die hartverwarmend schijnt, 
   woord van hogerhand gegeven, 
   trouw en teder tot het eind – 
   al zou ons een vijand haten, 
   al gaat zelfs de liefste heen, 
   liefde zal ons nooit verlaten: 
   Gij laat ons geen dag alleen. 
 

 Uitzending en zegen 

 

 Lied 793: 3 

 

   Bron van liefde, licht en leven, 
   laat uw vreugde in ons zijn; 
   is de blijdschap weggebleven, 
   liefde maakt van water wijn.  
   Dat wij dan elkaar beminnen, 
   zo dat zelfs de dood niet scheidt; 
   niets kan liefde overwinnen – 
   liefde heeft de eeuwigheid. 
 

 De kaars wordt gedoofd 

 

 Collecte bij de uitgang 
 

  
 


