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 Welkom en aansteken van de kaars 
 
 Openingslied 8a: 1, 2, 3 en 6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam in de 
 geschiedenis. 
 
   Heer, onze Heer, hoe heerlijk is         
   uw naam in de geschiedenis,    
   op heel de aarde, wijd en zijd.    
   De hemel zingt uw majesteit.       
 
   Het eerste kinderlijk geluid 
   roept glorieus uw sterkte uit.  
        Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
   ontwapent Gij wat ons benauwt. 

 
   Zie ik uw sterren in de nacht,   
   die hemelhoog geschapen pracht,        
   wat is dan niet het mensenkind        
   dat Gij het kent en zo bemint.      
 
       Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
   uw naam in de geschiedenis, 
   want op de aard’ is wijd en zijd 
   het mensenkind uw majesteit. 
 
 Welkom en bemoediging    
 
 Introductie van het thema 
 
 Lied 978: 1 en 3, Aan U behoort, o Heer der heren 
 
   Aan U behoort, o Heer der heren,  
    de aarde met haar wel en wee,  
    de steile bergen, koele meren,  
    het vaste land, d’ onzek're zee.  
    Van U getuigen dag en nacht.  
    Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.  
   

   Gij hebt de bloemen op de velden  
    met koninklijke pracht bekleed.  
    De zorgeloze vogels melden  
    dat Gij uw schepping niet vergeet.  
    't Is alles een gelijkenis  
    van meer dan aards geheimenis.  
  
 Gedicht: Kindertaal 
 
 Schriftlezing: Mattheüs 6: 26-29 
 



 Verzameld liedboek 754: Honderd bloemen mogen bloeien 

   
 2.Korenbloemen, flarden blauwe  4.Broos op stelen ongebroken, 
 hemel, vlijmende papaver,   wild en blindelings verstrengeld, 
 morgensterren aan de dijken  in spelonken, op de vaalten, 
 flemend om gezien te worden  tussen schotsen ijs en boeken, 
 woekerend in de populieren  op de graven, mogen bloeien, 
 als een nest de maretak,   alle ongelijk eenzelvig, 
 de bloem der zoenen bitterzoet.  honderd bloemen zonder naam. 
 
 3.Op zijn stekelige stengel   5.In een woud van droomgewassen, 
 bloeit en treurt de kale jonker  stenen wortels, stalen webben, 
 en geen vlinder zal hem vinden.  tochtig labyrint van woorden, 
 Tronken zullen twijgen dragen,  woont een mens, op brekebenen, 
 varens op bevroren ruiten   lelie van het veld, met ogen 
 zullen wuiven, bloeien mogen  tranend bijna blind van zoeken 
 honderd rozen van papier.   naar een plek die water geeft. 
 
 Overweging 
 
 Muziek   
 

 Lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste 
   Dit is een morgen als ooit de eerste, 

   zingende vogels geven hem door. 
   Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
   beide ontspringen nieuw aan het woord.   
       
   Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
   vochtige gaarde, geurig als toen. 
   Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
   al wie hier wandelt, ziet: het is goed.  
    
   Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
   licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
   Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

   dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
 Voorbeden met gezamenlijk Onze Vader 
 
 Slotlied 982: In de bloembol is de krokus 

 In de bloembol is de krokus, 
 in de pit de appelboom, 
 in de pop huist een belofte: 
 vlinders fladderen straks rond. 
 In de koude van de winter 
 groeit de lente ondergronds, 
 nog verborgen tot het uitkomt, 
 God ziet naar de schepping om. 

 Elke stilte kent zijn zingen, 
 zoekt een woord en melodie, 
 ieder duister wacht een morgen 
 in dat licht is alles nieuw. 
 Het verleden bergt de toekomst, 
 wat die brengt, je weet het niet, 
 nog verborgen tot het uitkomt, 
 God alleen herschept en ziet. 

 In ons einde is de aanvang, 
 in de tijd oneindigheid, 
 in de twijfel ligt geloven, 
 in ons leven eeuwigheid, 
 in de dood het nieuwe leven, 
 overwonnen alle strijd, 
 nog verborgen tot het uitkomt, 
 God alleen herkent die tijd. 

 
 Zegenbede 
 Doven kaars 
 
 Collecte bij de uitgang 


