
 

 

 
‘DE OOGST’ 

over delen en dulden  

 
Vrijzinnigen Hattem 

1 oktober 2023   
  

Welkom en mededelingen  
 

  
We houden een moment van stilte en de kaars wordt aangestoken 
 

 
 Daarop zingen wij (om in te oefenen 3x ):  
 

  
Begroeting  

 
   

We zingen: ‘Zo lang er mensen zijn op aarde’  LB 981 
 
 Zolang er mensen zijn op aarde, 
 zolang de aarde vruchten geeft, 

zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Gedicht: ‘October’ van Jean Pierre Rawie  
 
 

We zingen het lied ‘De herfst verspreidt haar lome pracht’ 
 (melodie LB 1973:168, tekst Alfred Bronswijk) 
 

       

 
 

Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 

 

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 

 



       
   

 
De herfst verspreidt haar lome pracht. 

  In morgenlicht wordt kleur verzacht. 
  De aarde weeft zich in het kleed, 

van leven dat van zegen weet. 
 
De zegen rust nu op het veld. 

  De bloesem heeft zich afgemeld. 
  De oogst geoogst vult nu de schuur, 
  tot levenskracht voor dag en duur. 
 
  Voor kracht van leven, dank zij Hem, 

  die woont in stenen en in stem, 
  die bron is van mijn licht en lied, 
  is het, dat ik God hulde bied. 
 

  
  

Inleiding  
 
 

Een verhaal over kikker en pad van Arnold Lobel 
 
 

 
 

 
We luisteren naar ‘Geduld’, een aria uit de Matthäus Passion van J.S. 
Bach  

  
  

Enkele woorden over ’geduld’ 
 

 
  

 
 

We zingen: ‘God die leven hebt gegeven’ LB 718 

  
 

Niet voor schuren, 
  die niet duren, 
  gaf Gij vruchtbaarheid, 
  maar opdat op aarde, 
  in uw goede gaarde, 
  niemand honger lijdt. 
 
  
 

‘De Soepsteen’ - naar een Portugese parabel  

 

 

3. Maar wij rijken, 
ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 
Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen 
’t roepen aan de poort. 

 

 Wil dan geven, 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
’t woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 

 



 
 

 
‘Vijf broden en twee vissen’ - liedje gezongen door Elly & Rikkert 

  
 

Enkele woorden over ‘delen’ 
 
  

We bidden samen het ‘Onze Vader’  
 
 
 We zingen: ‘Wonen overal ‘ LB 419 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Wonen overal nergens thuis 
   handel en wandel en huis na huis 

  loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan- 
Mensen veel geluk 

 
 

Wonen overal nergens thuis 
Aarde mijn hemel mijn moeders huis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan- 
mensen veel geluk 

 

 

Zegen 

  

 De kaars wordt gedoofd en we zingen daarop: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

Organist: Gerben Rorije 
   Voorganger: Anja van de Poppe 

 


