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De verstekeling  
 
Bij ieder schepsel dat geboren wordt 
zijn reis begint, scheept in het ruim de dood  
zich in. En maakt zich met het schip vertrouwd,  
dringt door tot ied’re vezel van het hout 
de romp, de mast, de kabels en de touwen 
de zeilen hurkend in de reddingsboot.  
[...] 
 
M. Vasalis  
 



 
Welkom en mededelingen namens het bestuur 

 
Na een moment van stilte wordt de grote kaars aangestoken 

 
Als de kaars brandt zingen wij 3x:  

 

 
 

Begroeting door de voorganger 
   

Gedicht: ‘Lamento’ van Remco Campert  
 

We zingen LB 942: 1 en 2 ‘ik sta voor u in leegte en gemis’  
 

Ik sta voor U in leegte en gemis, 
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis – 
dood is mijn lot, hebt Gij geen and`re zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen. 

 
Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 

 
Drempelgebed 

 
We zingen 2x ‘Adem ons open’ 

We steken een kaars aan voor degenen uit ons midden die in 
het afgelopen jaar zijn overleden:  

 
Berthe Dane - Biewenga        

 (1935-2022) 
Albertine de Hoop    

 (1936-2023) 
 

en voor een ieder die naamloos is 
gestorven  

 
We zingen vers 3 van hetzelfde lied (LB 942)   

 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
Iedereen is van harte uitgenodigd om een persoonlijk 
gedenklichtje aan te steken 

 
 

Muziek: ‘The fruit of silence’ van Pēteris Vasks  
 
 

Lezing uit Psalm 131  
 
 

Muzikaal intermezzo: ‘Let it fall’ door muziekgroep ‘Over the 
Rhine’ 

Have you been trying too hard 
Have you been holding too tight 
Have you been worrying too much lately 
All night 
Whatever we’ve lost 
I think we’re gonna let it go 
Let it fall 
Like snow 

 



‘Cause rain and leaves 
And snow and tears and stars 
And that’s not all my friend 
They all fall with confidence and grace 
So let it fall, let it fall 
 
Have you been carin’ too much 
How this one ends 
Y’know it’s not the kind of fight 
That you lose or win 
When you’re down so low 
You feel the imprint of the ground 
On skin 
Look around 
Breathe in 
 
‘Cause rain and leaves 
And snow and tears and stars 
And that’s not all my friend 
They all fall with confidence and grace 
So let it fall, let it fall 

 
Lezing uit Lucas 8: ’Naar de overkant van het meer’ 

 
Gedicht: ‘Onder vreemden’ van Ida Gerhardt 

 
We kijken naar een filmpje  

 
Overweging: ‘Schipper mag ik overvaren?’ 

 
We zingen LB 416:  ‘Ga met God’  
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
    jou nabij op al je wegen, 
    met zijn raad en troost en zegen. 
    Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
   Ga met God en Zij zal met je zijn, 
    bij gevaar, in bange tijden, 
    over jou haar vleugels spreiden. 
    Ga met God en Zij zal met je zijn. 
 

    Ga met God en Hij zal met je zijn, 
    in zijn liefde je bewaren, 
    in de dood je leven sparen. 
    Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
   Ga met God en Zij zal met je zijn, 
    tot wij weer elkaar ontmoeten, 
    in haar naam elkaar begroeten. 
    Ga met God en Zij zal met je zijn. 
 

Zegen 
 
Nadat de kaars is gedoofd zingen wij 3x: 

 
 

 
 

 
Voorganger: Anja van de Poppe, Organist: Gerben Rorije,  

Lezer: Grada Schutte  
Met dank aan de dames van de groep ‘Liturgische Schikkingen’ 


