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Vrijzinnigen Hattem 

24 december 2023 
 

 

Welkom 

 

We zingen: ‘Uit het duister hier gekomen’  

(melodie: ‘Once in royal David’s city’) 

 

Uit het duister hier gekomen,  

mensen van de wereldnacht, 
onbestemd verward in dromen,  

niet vermoedend wie hen wacht, 
zoekend of een woord opgaat  

als een ster van dageraad. 
 

Nacht waarin zou zijn geboren,  
die de naam heeft dat Gij redt. 

Morgentaal in onze oren,  

wereld op ons hoofd gezet. 
Ogenwenkend woord van U,  

nieuw getijde dat is nu. 
 

Zeg ons dat Gij niet zult slapen  
Eerste stem die nimmer zweeg. 

Zie de mens door U geschapen.  
Waarom zijn wij woest en leeg,  

als de dood zo zwaar en dicht?  

Spreek ons open naar uw licht. 
 

Gedicht ‘Onderweg’ van Ivo de Wijs gevolgd door een lezing van 
het kerstverhaal uit het Evangelie naar Lucas  
 
We zingen: ‘Komt, verwondert u hier mensen’ 



 
2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 

hoe men Hem in doeken windt, 
die met zijne godheid wandelt 

op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 

zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden,  

die de kroon der wijsheid spant. 

Ziet, hoe tere is de Here,  
die ’t al draagt in zijne hand. 

 
‘De drie wijzen’ naar een verhaal van Marco Polo (1254-1324) 
 

We zingen: ‘Nu syt wellecome’ 

 

Nu zijt wellecome, Jesu lieven Heer 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer 
Nu zijt wellecome van den hoge hemel neer 

Hier al in dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer 
Kyri-e-lys 

 
 

Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land 
Zij zochten onze Here, met offerand’ 

Z'offerden ootmoediglijk, myrrh’, wierook ende goud 
't Ere van dat Kinde, dat alle ding behoudt 

Kyri-e-lys 
 

We luisteren naar ‘O kindeke klein, o kindeke teer’  
gezongen door Herman van Veen 

 

 
De Madonna van Stalingrad 

 
 

We zingen: ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’  

 
 



 
 

Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 

 

De Madonna van Papua 

 

 

We zingen: ‘Stille Nacht ‘(in een moderne versie)  

Stil is de nacht. Schitterend zacht 

straalt van ver sterrenpracht. 
Mensen komen, mensen gaan. 

Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan 
ademt eeuwige kracht. 

Wonderlijk stil is de nacht. 

Stil is de nacht. Iedereen wacht 

op het licht, op de kracht 

die verdrijft de duisternis, 
en die groeien doet al wat er is, 

die verzoent en verzacht. 
Wonderlijk stil is de nacht. 

Kijk om je heen. Mensen bijeen 
zingen zacht: heil’ge nacht. 

Wat onzegbaar is, wat je niet ziet, 
houdt zich schuil in dit goddelijk lied. 

Volg de stem van je hart, 

zing door het nachtelijk zwart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen  

 

We zingen 3x: 

 

 
 

We wensen elkaar met een handdruk de vrede van het 

Christuskind  

 
 

Met dank aan Alice, Grada en Nienke  

voor de liturgische kerstschikking 

 

Voorganger: Anja van de Poppe 

Organist: Gerben Rorije 

 


