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Waar ligt Jeruzalem? 

Mijn kleinzoon vroeg me op een dag 
toen ik wandelde met hem: 
'Opa, vertel me alsjeblieft, 
waar ligt Jeruzalem?' 

 
'Waar', zei ik, 'ergens in een sjoel 
met diep ontroerde stem 
het Kol Nidrei gezongen wordt, 
daar ligt Jeruzalem. 

 
Waar het gezin dat sjabbes viert, 
in Bonn of Nottingham, 
zijn kippensoep in vrede eet, 
daar ligt Jeruzalem. 

 
Ook waar men 't groot verdriet herdenkt, 
dat snap je later wel, 
ook daar, Sam, ligt Jeruzalem. 
Maar niet in Israël. 

 
Willem Wilmink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Welkom en mededelingen 

 
 
Als de kaars brandt zingen we 3x: 

 
Begroeting 

 
Voorganger(V):   Ons begin is in de naam van de Ene  
Allen(A):   Die liefde is en grond van ons bestaan  
V:    Bron van stilte en licht  

A:    Die ons draagt van dag tot dag  
V:    Die in ons leeft en met ons is  
A:    Alle dagen van ons leven  
V:    Vrede zij met ons  
A:    Vrede met de wereld  
A:    Amen 
 
We zingen een gebed: LB 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’ 
We zingen de Engelse versie 1x en de Nederlandse vertaling 2x 

 
Take, o take me as I am  Neem mij aan zoals ik ben, 
Summon out what I shall be;  Wek in mij wie ik zal zijn, 
Set your seal up on my heart  Druk uw zegel op mijn hart 
and live in me.     en leef in mij. 
 
 
Toelichting bij de ingebruikname van gedachtenisbordjes 

 
Inleiding: ‘It is all in the family’ 

 
Lezingen: Genesis 4:1-16 en Psalm 122 in een vrije vertaling  
 
We zingen: ‘Lied voor de Vrede’ van Huub Oosterhuis  
(melodie: ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ gezang 173 uit het oude Liedboek) 
 
 
 
 

1. Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd, 
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt: 
dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn, 
dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn. 

 
2. Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, 

aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld, 
wij die, God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard, 
dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 

 
3. Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 

dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt, 
dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft, 
dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. 

 
Overweging: Een broertje dood hebben… 

 
We luisteren naar ‘Hine ma tov umanaim’ (Psalm 133 in het 
Hebreeuws) door Grupo Shalom  
 
‘Zie hoe goed het is als mensen in vrede kunnen samenleven’  

 
Moment van stilte  

 
 
Slotlied: LB 1014 ‘Geef vrede door van hand tot hand’  
 
1.Geef vrede door van hand tot hand, 3. Geef vrede door van hand tot hand, 

 je moet die schat bewaren;  als brood om uit te delen; 
 bescherm haar als een tere vlam,  kijk ieder mens met warmte aan, 
 behoed haar voor gevaren.  zo kunnen breuken helen. 
 
 2.Geef vrede door van hand tot hand, 4.De sterke, zachte hand zij dank, 
 met liefde, onze redding;   die meer dan troost kan geven: 
 wees vriendelijk in woord en daad,  als woorden stokken, spreekt de hand 
 bewogen om Gods schepping.  in vriendschap, steun en zegen. 
 

Zegen  
 
Nadat de kaars is gedoofd zingen wij 3x: 


