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 Mededelingen en aansteken van de kaars 

  

  

 Begroeting en inleiding  

 Zingen: Lied 274  
 

Wij komen hier ter ere van uw naam 
   rond de verhalen die geschreven staan, 
   wij schuilen weg als vogels in het riet 
                    zoekend naar warmte, naar een ander lied. 
 
   Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,  
zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 
Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank u voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 

 Stilte en gebed 

 Zingen: Lied 918 
 

1.Stem die stenen breekt,  3.Rondom mij in verdriet 
  tijding in duistere nacht,  dichtbij waar ik ook ben, 
  stem die in stilte spreekt:  angst ondermijnt mij niet: 
  Ik ben nabij, wees niet bang. Ik ben het – dat is jouw stem. 
 
   2.Sprak al voor nacht en dag, 4.Mocht ik de leegte zien, 
  voordat ik woorden sprak,  dan delen wij ook die. 
  stem die de schepping draagt: Ik zie en hoor je niet 
  Ik ben nabij, wees niet bang. en ben niet bang: Jij bent hier. 
 

Geschiedenis van Jozef a.h.v. beelden 
 
 Zingen: Lied: 166b:1 en 4 

Jozef zoekt zijn grote broers, Farao, hoog op zijn troon 
alle tien zij ze jaloers  droomt een wonderlijke droom.  

op zijn jas en op zijn dromen, Daarom laat hij Jozef komen  
als ze Jozef aan zien komen en dan worden alle dromen  
wordt zijn mantel afgerukt. van de koe en korenaar  
Diep zit Jozef in de put.  en de maan en sterren waar.  

  

 Fragmenten over Jozef:  

Genesis 44: 9-13 

Genesis 44:30 – 45:8 

  
 



 Zingen: Lied 860 
 

Gij die ons hebt geschapen 

uit aarde, adem, woord, 

die ons hebt uitgeroepen,  

begin akkoord. 

Refrein: 

Maak heel wat is gebroken,  

Herstel in ons uw leven, uw levenskracht. 

Maak heel wat is gebroken,  

Herstel in ons uw leven, uw levenskracht. 

Refrein: 

De schaduw, de verbinding, 

de koorts, de open wond: 

verzoen me en verbind mij 

spreek mij gezond. 

Refrein: 

Geef wie is uitgestoten, 

geborgenheid ontbeert 

een huis, een naam en warmte 

en alle eer. 

Refrein: 

Het huis dat wij bewonen,  

ons lichaam in de tijd: 

geef vrede alle dagen 

ook in de striijd. 

 Overdenking 

 Orgelspel  

 Lied 982 
In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom, 
in de pop huist een belofte: 
vlinders fladderen straks rond. 
In de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 

 

Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 

In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 

in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 

 Voorbeden – stil gebed 

 Collectes 

 Lied 1014: 1,2,3,5 (staande) 
   Geef vrede door van hand tot hand, 
   je moet die schat bewaren; 
   bescherm haar als een tere vlam, 

   behoed haar voor gevaren. 
 
   Geef vrede door van hand tot hand, 
   met liefde, onze redding; 
   wees vriendelijk in woord en daad, 
   bewogen om Gods schepping. 
 
   Geef vrede door van hand tot hand, 
   als brood om uit te delen; 
   kijk ieder mens met warmte aan, 
   zo kunnen breuken helen. 
 
   Geef Christus door van hand tot hand, 
   zijn liefde schenkt ons leven. 
   geef vrede door, geef haar een kans: 
   een schat om uit te delen. 
 Zegen  

 Doven van de kaars 

 

 
 
 
 
 
 

 


