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Welkom en mededelingen   

Na een moment van stilte wordt de kaars  aangestoken. Daarop zingen we 2x: 

Opening 

Zingen: Lied 800: 1, 2  

Wat zou ik zonder U geweest zijn,  
    hoe zou ik zonder U bestaan?  

    Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn  

    en eenzaam door de wereld gaan.  
    Mijn liefde tastte in den blinde.  

    Een afgrond lag in het verschiet.  
    En waar zou ik een trooster vinden  

    die werk'lijk wist van mijn verdriet?  
 

   Een diepe nacht zou mij omvangen  

    waarna geen blijde morgen daagt.  
    Ik werd verteerd door wild verlangen,  

    door 's levens maalstroom weggevaagd.  
    Ik zou alleen zijn, van het heden  

    en van de toekomst ongewis.  

   Wie kan er aarden hier beneden  
    als er geen open hemel is? 

 
Lezing Johannes 20: 19-29 

Zingen: Lied 807 1, 2, 6 

Een mens te zijn op aarde,  
    is eens voorgoed geboren zijn,  

   is levenslang geboortepijn.  

    Een mens te zijn op aarde  
    is leven van de wind.  

 
De bomen hebben wortels  

    de bomen mogen stevig staan  
    maar mensen moeten verder gaan.  

    De bomen hebben wortels  

    maar mensen gaan voorbij. 
 



      

   Hoe zullen wij volbrengen  
    wat door de eeuwen duren moet  

    een mens te zijn die sterven moet?  
    Wij branden van verlangen  

    tot alles is voltooid. 
 

Overweging De zin van het leven.  

Meditatief pianospel. 

Zingen: Lied 849: 1,2,3 

Zoek de wegen van de wijsheid  
die de schepping dansend groet. 

   Blijf haar volgen, schenk haar aandacht 
   proef haar woorden, juist en goed. 

   Wijsheid baant het pad naar vrede 

   doet ons voor wat liefde doet. 
   

   Luister naar de stem van wijsheid,  
   op de markt prijst zij haar waar.  

   Hoor het woord dat mens geworden  

   ware goedheid openbaart.  
   Als dat woord dan kiemt en uitgroeit  

   vinden recht en trouw elkaar.  
 

   Zuster wijsheid, kom en help ons,  

   voed wie nieuw geboren wordt.  
   Zielsvriendin en liefste naaste,  

   wek het heilig licht in ons.  
   Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,  

   om de aarde en om God. 
 

Gebeden 

Slotlied: 908: 1, 4, 7 

  Ik heb U lief, o mijn beminde, 

die al mijn vreugd en sterkte zijt. 

Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 

Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 

 

 

  
Ik ging verdwaald langs vele wegen, 
ik zocht U wel, maar vond U niet, 

ik ging verblind het duister tegen, 
ik minde wat de wereld biedt. 

Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 

dat ik U heb herkend. 
 

  Ik heb U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 

Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 

ik heb U lief, ook in de nood. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 

gezegend Aangezicht! 
 

Woorden om mee verder te gaan 

Nadat de kaars is gedoofd zingen wij 2x: 

 

 

Collecte bij de uitgang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


