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Welkomstwoord 
 
Als de kaars brandt zingen we 2 x 

 
Stilte 

 
Zingen: lied 216: 1 en 2 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 
   zingende vogels geven hem door. 
   Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
   beide ontspringen nieuw aan het woord.   
       
   Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
   vochtige gaarde, geurig als toen. 
   Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
   al wie hier wandelt, ziet: het is goed.  
 

Bemoediging 
 

Zingen: lied 216: 3 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

   licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
   Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Gebed 

 
Iets over het thema 

 
Zingen: lied 600: 1 t/m 3 
  Licht ontloken aan het donker 
  licht, gebroken uit de steen, 

licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen!     
 

Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren,  
groet ons als de dageraad!  
 
Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, lij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam!                   

  
Verhaal: Pezzetino 

 



Zingen: lied 600: 4 en 5 
  Licht, verschenen uit den hoge, 
  licht, gedompeld in de dood, 

licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
 
Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 

 
Lezing: Lucas 5: 1-11 

 
Zingen: lied 531: 1, 2 en 3 

Jezus die langs het water liep 

en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 

 
    Jezus die langs de straten kwam 

en tollenaars terzijde nam: 
“k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze’,-  
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ookjou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 

 
   Christus die door de wereld gaat 

verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 

alles, - het eeuwig leven. 
Verkondiging 
Stilte 
Zingen: lied 538: 1 t/m 4 

1.Een mens te zijn op aarde  
    in deze wereldtijd,  
    is leven van genade  
    buiten de eeuwigheid,  
    is leven van de woorden  
    die opgeschreven staan  
    en net als Jezus worden  
    die 't ons heeft voorgedaan.  

2. Een mens te zijn op aarde  3. Een mens te zijn op aarde  
   in deze wereldtijd,   in deze wereldtijd, 
   is komen uit het water   dat is de dood aanvaarden, 

   en staan in de woestijn,   de vrede en de strijd,  
   geen god onder de goden,  de dagen en de nachten, 
   geen engel en geen dier,   de honger en de dorst, 
   een levende, een dode,   de vragen en de angsten, 
   een mens in wind en vuur.  de kommer en de koorts. 
 
   4. Een mens te zijn op aarde  
    in deze wereldtijd,  
   dat is de Geest aanvaarden 
   die naar het leven leidt: 
   de mensen niet verlaten, 
   Gods woord zijn toegedaan, 

   dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
Gebeden 

 
Zingen: lied 423: 1, 2 en 3 

  Nu wij uiteen gaan vragen wij God: 
   Ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteen gaan wens ik jou toe: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
Ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

 
Voor alle mensen op onze weg: 
Vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

 
Zegenspreuk 

 
Nadat de kaars is gedoofd zingen wij 2 x: 
 

  
Collecte bij de uitgang 

 


