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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Welkom en aansteken kaars 
 
Als de kaars brandt zingen we 2 x 

 
Lichter wil ik voor je zijn (Paul van Vliet) 

 
Zingen: Lied 676:  De wind, wij zien hem niet 
 

1.De wind, wij zien hem niet, 3.De wind, wij zien hem niet, 

zijn stem klinkt in ons oor,  maar toch trekt hij zijn spoor: 
een briesje of een storm  de golven in de zee, 
die alle rust verstoort.  het lange gras buigt door. 

 
3.De Geest, wij zien haar niet, 4. De Geest, wij zien haar niet, 
toch horen we haar stem  maar zij waait alles schoon 
die goede woorden spreekt ik ben weer opgelucht, 
als ik verdrietig ben.  als na een enge droom. 
 

5.Vanuit de overkant, 
een land dat niemand ziet, 
ontvangen wij een kracht, 

de Geest die uitzicht biedt. 

 
Gedicht: Dan ontstaat er leven - Marinus van den Berg 
 
Zingen: Lied 276:  Zomaar een dak 

 
Zomaar een dak boven wat hoofden, 

   deur die naar stilte openstaat. 
   Muren van huid, ramen als ogen, 
   speurend naar hoop en dageraad. 
   Huis dat een levend lichaam wordt 
   als wij er binnen gaan 
   om recht voor God te staan. 
   
   Woorden van ver, vallende sterren, 
   vonken verleden hier gezaaid. 

   Namen voor Hem, dromen, signalen 
   diep uit de wereld aangewaaid. 
   Monden van aarde horen en zien, 
   onthouden, spreken voort 
   Gods vrij en lichtend woord. 
  
   Tafel van Eén, brood om te weten 
   dat wij elkaar gegeven zijn. 
   Wonder van God, mensen in vrede, 
   oud en vergeten nieuw geheim. 
   Breken en delen, zijn wat niet kan,  
   doen wat ondenkbaar is, 
   dood en verrijzenis. 
 

Gedicht: Eenheid  
 
Zingen: Lied 657: Zolang we ademhalen 

 
Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

 
Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and`re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan `t licht getild.    

 



 
Het donker kan verbleken   Ons lied wordt steeds gedragen 
door psalmen in de nacht.  door vleugels van de hoop. 

De muren kunnen vallen:  Het stijgt de angst te boven 
zing dan uit alle macht!  om leven dat verloopt. 
God, laat het nooit ontbreken Het zingt van vergezichten, 
aan hemelhoog gezang,  het ademt van uw Geest. 
waarvan de wijs ons tekent In ons gezang mag lichten 
dit lieve leven lang.  het komend bruiloftsfeest. 

 
Lezing OT: Jesaja 2_ 2-5 

 
Muziek   

 
Lezing OT – 1: Zacharia 2:5-9.  
 
Muziek   

 
Lezing NT : Openbaring - Openbaring 21:1-5 
 
Zingen: Lied 601: Licht dat ons aanstoot  

 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

   voortijdig licht waarin wij staan 
   koud, één voor één, en ongeborgen, 
   licht overdek mij, vuur mij aan. 
   Dat ik niet uitval, dat wij allen 
   zo zwaar en droevig als wij zijn 
   niet uit elkaars genade vallen 
   en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
   Licht, van mijn stad de stedehouder, 
   aanhoudend licht dat overwint. 
   Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
   draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
   Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
   of ergens al de wereld daagt 
   waar mensen waardig leven mogen 
   en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
Alles zal zwichten en verwaaien 

   wat op het licht niet is geijkt. 
   Taal zal alleen verwoesting zaaien 
   en van ons doen geen daad beklijft. 
   Veelstemmig licht, om aan te horen 
   zolang ons hart nog slagen geeft. 
   Liefste der mensen, eerstgeboren, 
   licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
Voorbeden en Onze Vader 
 

 
Zingen: Lied 388: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 

 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen, 
een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 

 
Refrein: 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 

 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 

het delen van macht is deel van ons plan. 
Refrein 

 
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 

Refrein 
 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 

Refrein 
 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 

Refrein 
 

Zegenbede 

 
Nadat de kaars is gedoofd zingen wij 2 x: 
 

  
Collecte bij de uitgang 

 


